
 

De duif 
Kijk en lees 
 

Ik voer de duiven. 
 
nee, dit zijn geen goochelduiven, postduiven of tortelduiven - dit zijn stadsduiven. op zoek 
naar brood, kruimels, stukjes friet. in een grote stad zie je er wel honderd!  

En oh, wat kunnen duiven poepen zeg! de duiven in dit hok zijn van de vader van natasja en 
marco. de duiven hoeven niet te zoeken naar etensrestjes. ze krijgen lekker duivenvoer. 
maar poepen? nou, dat doen deze duiven ook! weg met die duiventroep.  

kijk nou eens! net een flatgebouw! wat dóén die duiven op die nestjes? ze houden hun 
kleintjes lekker warm! die kleintjes zijn net uit een ei gekomen, maar worden vast net zo 
groot als ma. duif d ui fff duif een luisterspelletje! hoor je de ffff? de ffff is de laatste 
letter van deze minikoe... een... kalff! maar hier staat de f vooraan... oh, alwéér een... file! een 
file.. bwvh... kon ik nou maar vliegen... net als een duif! duif 


