
 

Sint Maarten 
Met Flip de beer 
 

Flip gaat samen met kinderen het Sint Maartenfeest vieren. Eerst maken ze de lantaarns. 
Ze gaan met hun lantaarns langs de deuren en zingen een Sint Maartenlied. Ze krijgen veel 
snoep en verdelen dat eerlijk met elkaar. 
 
Ik ben Joeri en Flip komt bij mij feest vieren! 

We gaan eerst lampionnen maken. Luc en Joeri kunnen dat heel goed. Dit wordt mijn 
lampion. Hij wordt heel mooi met al die slingers eraan. 

Kijk, ik heb ‘m al. De mijne is ook klaar. Kijk: het lampje doet het! 

Ik ben benieuwd wat we nu gaan doen. 

♪Sint Maarten, Sint Maarten, de koeien hebben staarten. De meisjes hebben rokjes aan en 
daar komt Sint Maarten aan. Sint Maarten, Sint Maarten, de koeien hebben staarten. De 
meisjes hebben rokjes aan en daar komt Sint Maarten aan.♪ 

Goed zo! Goed gezongen hoor! Nou, zoek maar wat uit. 

Oh, wat een hoop snoep! Mogen we daaruit kiezen? 

Lekker een mandarijntje, goed zo, heel gezond. Veel plezier verder. 

Wow! Doeg! Doeg. 

Nou gaan we naar het volgende huis en dan gaan we weer een liedje zingen. Ik ken het ook 
al een beetje. 

♪Sint Maarten, Sint Maarten, de koeien hebben staarten. De meisjes hebben een rokje aan 
en daar komt Sint Maarten aan.♪ 

Ik wil een kauwgumpje. Lekker. 

Oh, nog meer snoep! 

Mag Flip ook een snoepje? Ja, lekker! We kunnen ook zo’n rondje nemen voor Flip. Ja, doe 
maar in de zak. 

Okay, nou, veel plezier nog hè. Doeg. Doeg. 

Gaan we nu naar een ander huis?  

Daar, een spinnenwebje. Sinterklaasje… 



 

Nu gaan we alles eerlijk verdelen. 

Flip, Flipje nog… Dit kauwgumpje is voor Flip, want Flip, omdat jij hebt geen kauwgumpje. 
Want jij hebt al een kauwgumpje. 

Eentje voor Flip, eentje voor mij. Flip, eentje voor mij en nou nog wat voor jou. 

Wat lief van Luc dat hij alles zo goed verdeelt. 

Die wil Flip ook hebben. En dan is deze voor Flip. En dan hebben we er nog twee over. 

Ik vond het heel fijn bij Joeri en Luc, dag, tot de volgende keer! 


