Analfabetisme in Kenia
Toch helpt gratis onderwijs niet altijd

Kenia is een land in Oost-Afrika en is veertien keer zo groot als Nederland. Toch wonen er
maar 31 miljoen mensen. Omdat Kenia een ontwikkelingsland is zijn er een hoop

problemen.

Net als veel andere ontwikkelingslanden heeft
Kenia een jonge bevolking. Bijna de helft van
alle inwoners is jonger dan vijftien jaar. Lange
tijd ging een groot deel van deze jongeren niet
naar school, omdat hun ouders het schoolgeld
niet konden betalen of omdat kinderen
moesten helpen in de huishouding of bij het

werken op het land.

Analfabetisme

Een groot deel van de bevolking kan daardoor niet lezen of schrijven. Dit analfabetisme is
een van de grootste belemmeringen voor een verdere ontwikkeling van het land. De
regering van Kenia probeerde dit probleem op te lossen door sinds 2003 geen schoolgeld

meer te vragen. Nu konden veel meer kinderen de basisschool konden bezoeken.

Teveel belangstelling

Maar toch waren de problemen niet opgelost. Het aantal leerlingen steeg zo snel, dat de
scholen er niet op berekend waren. De gevolgen waren onder andere: overvolle klaslokalen
(vaak zeventig tot tachtig leerlingen in een klaslokaal bestemd voor veertig leerlingen),
tekorten aan lesmaterialen en onvoldoende sanitaire voorzieningen. Het resultaat van de
gratis basisscholen zal daarom waarschijnlijk niet groot zijn. De Keniaanse regering heeft

namelijk niet genoeg geld om meer scholen te bouwen en extra boeken te maken.
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