
Over Paula Huizinga 
 

 
1.      Wanneer ben je begonnen met muziek 
maken? 
Ik ben op mijn 10de begonnen met muziek 
maken. Mijn eerste instrument was de 
trompet! Twaalf jaar geleden ben ik met de 
steeldrum begonnen. Iets wat ik altijd al wilde.  
 
2.       Waarom heb je voor dit instrument 
gekozen? 
Ik heb voor dit instrument gekozen omdat ik 
altijd vrolijk wordt van de klank. Het is ook het 
enige stukje cultuur dat ik heb overgehouden 
van mijn familie. Mijn verre familie komt 
namelijk uit Trinidad, daar is de steeldrum ook 
ontdekt!  
 

 
3.       Wat vonden je ouders van het vele oefenen thuis?  
Ze hebben er nooit een probleem mee gehad!  
 
4.       Wat is het leukste wat je tot nu toe hebt gedaan met je muziek?  
Conservatorium afgerond! Mijn grootste doel was op de eerste hoorn te spelen en dat is 
mij gelukt. En ik was bij de vierde hoorn begonnen.  
 
5.       Wat zou je nog heel graag willen doen met je muziek?  
Een steelband van 80 personen in Nederland oprichten!!!! 
 

  

  

  

 

 


