
Dit is Annette de Greeuw en zij bespeelt de baritonsax 

 
 
 
 

Wanneer ben je begonnen met 
muziek maken? 
Toen ik 6 was ging ik op muziekles, op 
blokfluit. Na twee jaar mocht ik een 
'echt' instrument kiezen. Dat werd de 
dwarsfluit. Daar heb ik 7 jaar les op 
gehad. Toen een vriendin mij meenam 
naar de plaatselijke fanfare wilde ik 
stoppen met dwarsfluit en begon ik 
met de saxofoon. Ik kon de oude 
sopraansaxofoon van mijn oom Cor 
lenen, zo is het begonnen. 
  
 
Waarom heb je voor dit instrument gekozen? 
Saxofoon sloot heel goed aan op dwarsfluit omdat de basisgrepen hetzelfde zijn. En ik was toen 
fan van Candy Dulfer en wilde heel graag ook saxofoon spelen, ik vond dat zo'n stoer 
instrument. 
  
 
Wat vonden je ouders van het vele oefenen thuis? 
Die stimuleerden dat heel erg. Ik moest elke dag een half uur oefenen. Daar ben ik nu heel blij 
mee want ik heb heel goed noten leren lezen en heb een goede beheersing van mijn 
instrument. Maar toen ik de hele hoge noten op mijn saxofoon ging oefenen mocht ik dat op 
mijn kamer doen, en niet in de woonkamer... 
  
 
Wat is het leukste wat je tot nu toe hebt gedaan met je muziek? 
Ik speel in een heel leuk saxofoonkwartet (Double Espresso). Daarmee hebben we al een aantal 
keer in het buitenland gespeeld. De avontuurlijkste reis was naar Oman waar we op een festival 
speelden. We hebben toen een paar dagen vakantie eraan vastgeplakt en op kamelen gereden 
in de woestijn! 
  
 
Wat zou je nog heel graag willen doen met je muziek? 
Ik zou graag nog eens op een groot popfestival willen spelen. Ik hoop dat dat nog eens lukt! 


