
 

 
 

Mango 

Een zachte sappige vrucht uit de 

tropen 

 

Mango's zijn smeuïge vruchten.  

Ze zijn lekker om zo te eten, maar ook in 

gerechten zoals een curry. Wanneer je 

hem open snijdt, moet je wel oppassen 

voor de grote pit in het midden. 

 

De mango komt uit het zonnige India. Hier 

werd de vrucht al lange tijd gegeten. 

Tegenwoordig wordt hij in veel landen 

verbouwd, zoals Amerika en Israël.  

 

De mango is in Nederland ook populair. Het is zelfs de op één na belangrijkste 

vrucht uit de tropen, na de banaan. 

 

Dit lekkere fruit groeit aan een grote boom die wel 40 meter hoog kan worden. De 

mango zelf is meestal oranje- en roodachtig, soms een beetje groenig.  

 

Heilige mango 

In India vinden 

ze de mango erg 

speciaal. De 

mangoboom is 

daar heilig. Ook 

speelt de vrucht 

een belangrijke 

rol in het 

boeddhisme. 

 

 

 

 

 

 

 


