
 
Mijn moeder kijkt tv, duizenden mensen op een plein 
De koning, militairen en kransen op een rij 
een trompet begint te blazen, 
m’n moeder knikt naar mij. 
k zal mijn best doen,  
om even stil te zijn. 
 
Twee minuten stilte 
Voor wie er niet meer is 
Twee minuten stilte 
Voor herdenken en gemis 
Het verhaal achter de tranen 
leert nu ieder kind 
Je mag zijn wie je graag wilt zijn, 
En je mag vinden wat je vindt.  
 
Dan klinkt weer het Wilhelmus, op het verstilde plein 
Een kind leest een gedicht voor alle mensen die er zijn 
Over vrijheid zonder grenzen. 
Een wereld zonder pijn 
En dan lijkt het of de duiven,  
een beetje stiller zijn. 
 
Twee minuten stilte 
Voor wie er niet meer is 
Twee minuten stilte 
Voor herdenken en gemis 
Het verhaal achter de tranen 
leert nu ieder kind 
Je mag zijn wie je graag wilt zijn, 
En je mag vinden wat je vindt. 
 
Op and’re plekken in de wereld 
Is de vrijheid in gevaar 
Ook daarom zijn we stil 
voor alle kinderen daar 
Samen staan we sterker 
met de handen in elkaar 
 
Twee minuten stilte 
 
 
 
 
 



Twee minuten stilte 
Voor wie er niet meer is 
Twee minuten stilte 
Voor herdenken en gemis 
Het verhaal achter de tranen 
leert nu ieder kind 
Je mag zijn wie je graag wilt zijn, 
En je mag vinden wat je vindt.  
  


