
                                                                      
 

 
 
 

 
 

Zucht, zacht, zegt 
 

Tekst: Wietske Loebis  
Muziek: Thijs Borsten 

Zang: Sarah Jane en Rob Janssen 
Animatie: Dario van Vree 

 
Mijn tas is kwijt, dus mijn humeur is slecht 
Hoe komt die tas ooit weer bij mij terecht 

Ik kijk een tijdje vragend naar de lucht 
Sloeg iemand met mijn tas soms op de vlucht? 

 
Mijn tas is kwijt, ik heb echt goed gezocht 

Ik weet nog goed waar ik hem heb gekocht 
Waar heb ik nou die tas naartoe gebracht 

Weet jij een plek waar ik nog niet aan dacht? 
 

Waar is mijn tas? Het helpt niet als je zegt 
Het ligt eraan waar je je spullen legt 

Wie legt mij uit, wie zegt me waar hij ligt? 
Wie legt mij uit, wie zegt me waar hij ligt? 

 
Mijn zoektocht gaat vast door tot in de nacht 
Ik hoop zo dat mijn tas wordt teruggebracht 

Wie tovert weer een lach op mijn gezicht? 
Komt onverwacht opeens een goed bericht? 

 
Wat zou ik dankbaar zijn en opgelucht 

Waar ik hem voor het laatst zag? Wacht eens... 


