
 

Oud en nieuw vieren 
Met Flip de beer 
 

Een gezin viert oud en nieuw. Ze hebben vuurwerk en oliebollen. 
 
Ik ben Terra en Flip gaat bij me logeren. Ja, ik logeer bij Terra. We mogen heel lang 
opblijven, want het is Oud en Nieuw! 

Terra’s papa speelt gitaar. Mooi hè? 

En wij spelen Mens Erger Je Niet. Nu ben ik aan de beurt. Ja, 5! 1, 2, 3, 4, 5. Goed kan ik dit 
spelletje hè? 

Zo, de sapjes. 

Oh ja, lekker drinken. Met Oud en Nieuw is het altijd feest. Zo jongens, hier hebben jullie 
een oliebol. Oh lekker, oliebollen! Met veel suiker. Oh, dat wordt lekker. Mmm. Hé, mijn 
tanden passen er niet in. Mmm, mmm. Ga maar lekker een hapje geven. Lekker zeg! 

Wat zeg je? 

Het is al half 10 geweest. Het duurt best lang. Ik begin een beetje moe te worden. Hé, dat is 
een leuk spelletje, met al die houtjes. Het wordt een hele mooie toren. 

Oh, wat een lieve cavia! 

Ik wou dat het al 12 uur was. Het is wel lekker warm met dat vuurtje. Mmmmm. Hier 
lekkere nootjes. Hé, huh? Wat? Oh, oh! Is het 12 uur?! Ja, kijk! Wow! 

Wat een mooi vuurwerk! Gelukkig Nieuwjaar! Ohooh! Die is mooi! Ja! Die met die kleuren en 
al die schitterende dingetjes! Ohooh, en die strepen erin! Kijk daar! Ohooh! Ohooh, daar! 
Ohooh! 

Ja, aan die kant is er nog één, die is ook heel groot! Ik vind het wel een beetje eng al die 
knallen hoor. Maar gelukkig houdt Terra me goed vast. 

Ik vond het heel leuk. Dag, tot de volgende keer! 


