
 

Koekjes bakken 
Met Flip de beer 
 

Flip en kinderen bakken koekjes. 
 
Hallo, ik ben Jacco. En nu jij mam. En wij gaan vandaag koekjes bakken met Flip. 

Oh. En met jou. Ja, ik ga met Jacco en zijn moeder koekjes bakken! 

Doe er maar wat in, zullen we er wat in doen? Ja. 

Eerst moet er meel in de kom. Nou, wat gaan we erna erin doen? 

Dat weet ik niet. 

Eh, eh, eh… 

Wat denk je Jacco? 

Ja. Ja, boter! Goed. Zo. Hé, dat is echt een hele harde ei. Oh, nog een ei erin. Zo. Lekker hè? 

Mmm, het wordt vast lekker! 

Goed zo. 

En nou moeten we het heel goed roeren. Het plakt. Ja. 

Zo, hm, nog meer. 

Goed zo. Zo. Dat moet je nou effe met handjes doen. Met je handjes? Lekker vies! Wil je ook 
een beetje doen? Ja, graag! Zo. Help Flip eens met zijn andere hand. Zo. Je moet het heel 
goed kneden. Zo. 

Nou gaan we het uitrollen. Ik kan het zonder kijken! Een beetje aan de zijkant. Goed zo. 

En nou gaan we sterren maken. Koekjessterren. Hm, yeah. Goed zo. 

Klaar! 

Mmm, het ziet er mooi uit! 

Ja, nou, dan gaan ze de oven in. Ja, want ze moeten wel gebakken worden. 

4, 3, 2, 1… Klaar! 

Zo, die zien er lekker uit! 



 

Zo zeg! 

Zijn ze lekker? Ja. Ja, vind je ze ook lekker Flip? 

Ja, heerlijk! 

Moet je nog een hapje bijten. 

Ik vind koekjes bakken met Jacco heel leuk en heel lekker! Dag! 


