
 

Divali vieren 
Met Flip de beer 
 

Een gezin viert het divalifeest. Het is een feest vol met lichtjes, kaarsjes. Het gezin maakt 
lekker eten klaar en iedereen kleed zich mooi aan. 
 
Ik ben Shivani en ik heb leuk om bij ons feest vieren. Vandaag is het feest. En ik mag 
meehelpen. 

Wat kan Shivani dat goed zeg! 

Maar dit is een grote. 

Ja, die moet je zo neerzetten. Moet ik die zo zetten? 

Zonder te knoeien. En ik mag ook helpen. Wat zou dat nou zijn? Wat is dat toch? 

Zet maar neer. 

Wat een vreemde spullen zijn dat! Die heb ik nog nooit gezien. 

Zo, alles staat er. Het is een heel mooi plekje geworden. 

Okay, dat is het. 

Ik heb ook mijn feestkleren meegenomen. Mooi hè? Haha, een mooie stropdas. 

Ze zingen een liedje in woorden die ik niet ken. Maar het klinkt wel heel mooi. 

Oh, het zijn lichtjes! 

Nog twee. 

Nu gaan we de lichtjes rondbrengen. In iedere kamer zetten we er eentje neer. 

Nu is het tijd om te feesten! Mmm, ze hebben hele lekkere dingen hier! Ik ben blij dat ik bij 
Shivani mag logeren! Dag! 


