
 

Afrikaans dorp 
Met Flip de beer 
 

Flip op bezoek bij kinderen in Afrika. Ze trommelen en dragen water. 
 
Wat een mooi dorpje is dat!  

Kijk eens! Ik heb ook Afrikaanse kleren aan. Mooi he? Nu gaan we spelen dat we in Afika 
wonen. 

Wow, dat is best moeilijk hoor. Om al die zaadjes in de grond te stoppen. 

He! Dat water komt niet uit de kraan maar het zit in een put.  Dat is zwaar werk. Goed zo, 
Ismaël! 

Nu kunnen de zaadjes groeien.  

Kijk, ze gaan meel maken.  

Ismaël doet de mais in een grote stamper.  Kamal gebruikt stenen, dan wordt het nog 
fijner.  

Joepie, lekker muziek maken. Dat vind ik leuk! Ja, trommelen!  

Jammer, de dag is al weer voor bij. 

Ik vond het heel erg leuk bij Kamal.  

Dag! Tot de volgende keer! 

 


