
 

Vincent van Gogh 
Nu wereldberoemd, maar stierf als een arm man 
 

De schilderijen van Vincent van Gogh zijn nu veel geld waard. Maar toen hij ze maakte, 
wilde niemand ze hebben. 
 
Het Van Gogh Museum in Amsterdam. In dit museum kun je bijna alle schilderijen van 
Vincent van Gogh bekijken. Die zijn nu veel geld waard.  

Maar toen Vincent zijn schilderijen maakte, wilde niemand ze hebben. Hij is geboren in 
Zundert in Noord-Brabant op 30 maart 1853 en groeit op in dit huis. Hij heeft één 
lievelingsbroer, Theo.  

Als Vincent bijna 16 is, gaat hij werken in de kunstwinkel van een rijke oom in Den Haag. 
Kunst en schilderijen interesseren hem. Maar Vincent vindt de schilderijen die hij moet 
verkopen niet mooi. Daarom wordt hij ontslagen.  

Vincent besluit zelf kunstenaar te worden. Hij verhuist naar Brabant.Hij wil vooral gewone 
mensen tekenen. Vincent houdt van het boerenland. Hij tekent de mensen op het 
platteland. De mensen die hij schildert zijn erg arm, maar Vincent zelf is nog armer. Hij kan 
zijn schilderijen niet verkopen.  

Hij vertrekt naar Parijs, naar zijn broer Theo, die daar een kunsthandel heeft. In Parijs 
ontdekt Vincent een nieuwe manier van schilderen, met veel licht en kleur. Vincent gaat 
ook zo schilderen. Omdat hij nog steeds geen schilderijen verkoopt, wordt Vincent somber.  

Hij vertrekt naar Arles, een plaatsje in het zuiden van Frankrijk. Het is lente en de bomen 
staan in bloei. Vincent wordt weer wat vrolijker. Maar dat is van korte duur. 


