
 

School in een kist 
Vluchtelingenkinderen in Afrika toch naar school 
 

In Afrika is naar school gaan niet vanzelfsprekend. In sommige landen is er oorlog, 
waardoor kinderen niet naar school kunnen. Dankzij School in a box (school in een kist) 
kunnen kinderen in deze landen toch leren. 
 
Wat doe je op een school waar geen lesmateriaal is? Veel kinderen in Burundi die in een 
vluchtelingenkamp leven hebben daar mee te maken. Ze kunnen dus niet naar hun eigen 
school. Toch hebben ook deze kinderen recht op onderwijs.  

Speciaal voor deze kinderen is er iets nieuws. Het heet School in a Box, dat betekent school 
in een kist. Ze worden verspreid in oorlogslanden over de hele wereld. Het is een kist vol 
schoolspullen die een school nodig heeft om les te geven. Daar zijn deze scholen erg blij 
mee. 

De kinderen kunnen hierdoor toch gewoon les krijgen ook al is het in een tent. Dat is 
belangrijk omdat de school vaak het enige is in hun leven. Ze kunnen hier even hun 
dagelijkse zorgen vergeten.Naar school gaan betekent voor deze kinderen dus méér dan 
alleen leren rekenen en schrijven.  

Op de vluchtelingenschool kunnen ze bijvoorbeeld ook weer nieuwe vrienden maken en 
ervaringen uitwisselen. En leren hoe de wereld in elkaar zit: In een oorlogsland als Burundi 
is het belangrijk dat kinderen leren hoe ze zelf ook zonder geweld kunnen meebeslissen 
over hun toekomst. Zo is de school ook belangrijk voor de toekomst van het land. Maar 
natuurlijk is leren klokkijken ook belangrijk. 


