
 

Lied "Ibbelig" 
Wat een nare geluiden 
 

Word jij ook zo ibbelig van een nagel die over het bord krast? Dan ben jij niet de enige. 
Luister maar naar dit liedje. 
 
Weet je waar ik graag naar luister  
Naar roeren in de room  
Het winderig gefluister  
Van blaadjes aan een boom  
 
De klanken van een contrabas  
Klinken als een warme jas  
Wollig als een schapevacht  
Donker en bijna altijd zacht  
 
Refrein 
 
Maar waar ik ibbelig van word (jeg) 
Een nagel op het bord  
Met piepschuim op het raam  
Een druppelende kraan  
 
Ik kan er niet goed tegen  
Word er akelig van  
Die sirenes op het dak  
En dat steentje onder m'n hak  
 
Ja waar ik ibbelig van word (jeg)  
Een nagel op het bord  
Met piepschuim op het raam  
Een druppelende kraan  
 
Van snerpende stemmen  
En een remmende tram  
Van een schelle bel 
Kijk: 'k heb al kippevel!  
 
Weet je wat ik graag wil horen?  
Het vallen van een veer Of grote mannenkoren  
Het heen en weren van een beer  
Het heel voorzichtig happen in  
Een reuze roze suikerspin  
 
Het zingen van mijn favoriet  
't coupletje, 't coupletje van dit lied!  
 
 



 

Refrein 

Maar waar ik ibbelig van word (jeg) 
Een nagel op het bord  
Met piepschuim op het raam  
Een druppelende kraan  
 
Ik kan er niet goed tegen  
Word er akelig van  
Die sirenes op het dak  
En dat steentje onder m'n hak  
 
Ja waar ik ibbelig van word (jeg)  
Een nagel op het bord  
Met piepschuim op het raam  
Een druppelende kraan  
 
Van snerpende stemmen  
En een remmende tram  
Van een schelle bel  
Kijk: 'k heb al kippevel! Kijk ik heb nou al kippevel 


