
 

 

 

De klusjesman 
Lied uit Koekeloere 

Een vrolijk liedje over het werk van een klusjesman. 

Hallo, hier is de klusjesman. 

Er is niets wat ik niet kan. 

Ik schilder en ik timmer, ik metsel en ik boor. 

Toet-toet-toet, de klussenbus rijdt voor. 

Witten, schroeven, schuren, zagen. 

Je kunt mij echt alles vragen. 

Ik zie daar een losse kast. 

Dus die schroef ik even vast. 

Witten, schroeven, schuren, zagen. 

Je kunt mij echt alles vragen. 

Ik behang een grote muur. 

Of ik bouw een nieuwe schuur. 

Witten, schroeven, schuren, zagen. 

Je kunt mij echt alles vragen. 

Is dat ook niet iets voor jou? 

Dan word jij een klusjesvrouw! 


