
 

 

 

De leeuw is los 
Een liedje van Annie M.G. Schmidt 

Zing mee met De leeuw is los van Annie M.G. Schmidt. Deze versie werd uitgevoerd ter ere van het 

125-jarig bestaan van het Concertgebouw. 

De leeuw is los! De leeuw is los! 

Hij wandelt al door de straten. 

Hij wil naar 't Amsterdamse bos, 

dat heb ik wel in de gaten. 

Hij bromt en hij briest en hij brult 

en iedereen schrikt zich een bult. 

Daar is ie al op de Postzegelmarkt, 

daar loopt ie al over het Singel! 

De tram blijft staan en klingelt hard 

van klingeldeklingeldeklingel. 

Het hele verkeer staat stil... 

en de tramconducteur geeft een gil! 

Nu is hij op de Overtoom! 

We worden hoe langer hoe banger... 

En iedereen klimt in z'n eigen boom, 

de timmerman en de behanger. 

O! roept de pianostemmer, 

waar blijft nou die leeuwentemmer! 

O kijk, daar komt een jongetje aan, 



 

 

 

o, zou z'n moeder dat weten? 

Tjee, kijk dat jongetje daar eens staan! 

Straks wordt ie opgevreten! 

Wie is dat jongetje dan? 

Warempel, het is onze Jan...! 

Hij haalt een klontje uit z'n zak, 

wat gaat hij toch beginnen? 

De leeuw wordt mak! De leeuw wordt mak! 

De leeuw begint te spinnen! 

Hij aait hem eens over zijn rug 

en brengt hem naar 't circus terug. Hoi! 

En brengt hem naar 't circus terug. Hoera!!!! 


