
 

 

 

België is tweetalig 
De geschiedenis in een notendop 

In België spreken ze Nederlands en Frans. In een klein stukje van België ook Duits. Hoe komt het 

eigenlijk dat ze binnen dit kleine land verschillende talen spreken? 

Ruim tweeduizend jaar geleden waren er al verschillen, in taal en gewoonten, tussen de mensen ten 

noorden van het gebied waar België nu ligt en de mensen in het gebied ten zuiden daarvan. Om 

België is veel gevochten. Het gebied hoorde in het verleden vaak bij Frankrijk, maar soms ook bij 

andere landen. Het hoorde zelfs even bij Nederland.  

In 1830 werd België voor het eerst een onafhankelijk land: Frans werd de officiële taal. Maar in het 

noorden bleven veel mensen Nederlands spreken.  

Het taalconflict is dus al lang geleden ontstaan. En is nog steeds aanwezig. België bestaat uit drie 

gewesten. Vlaanderen is het noordelijke deel. De officiële taal is daar Vlaams, of Belgisch 

Nederlands. In Wallonië, het zuidelijke deel, spreken de meeste mensen Frans. Brussel is tweetalig. 


