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Eiland in de wind 

Liedje uit Koekeloere 

Een liedje over het prachtige Curaçao en op vakantie gaan. 

O, eiland in de wind, 

waar je zon, zee en palmen vindt. 

Ga met me mee, we gaan op reis 

naar dat kleine, verre paradijs. 

Mi ta stima bo, Kórsou: 

Curaçao, Curaçao, ik hou van jou. 

Mi ta stima bo, Kórsou: 

Curaçao, Curaçao, ik hou van jou. 

Naar de Antillen, de Antillen, 

wie zou dat nou niet eens willen. 

Het is een stukje Nederland, 

maar met flamingo’s op het strand. 

Naar de Antillen, de Antillen, 

wie zou dat nou niet eens willen. 

Je zegt ayó in plaats van dag. 

Je krijgt van iedereen een lach. 

Naar de Antillen, de Antillen, 

wie zou dat nou niet eens willen. 
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En wat je vast het meest verbaast: 

op Curaçao heeft niemand haast. 


