
 

 

 

De regering van China 
In China werkt de politiek heel anders dan bij ons 

China is een communistisch land. Dat betekent dat er maar 1 partij is die bepaalt wat er in het land 

moet gebeuren. 

China ligt in Azië en is 230 keer zo groot als Nederland. Er wonen 1,3 miljard mensen. De hoofdstad 

van China is Peking, maar dat is niet de grootste stad van het land. Dat is Shanghai. Daar wonen 

maar liefst 16 miljoen mensen. Evenveel dus als in heel Nederland.  

China is dus een communistisch land, dat betekent dat er maar één politieke partij is die beslist wat 

er met het land gebeurt. En die heet: De Communistische Partij.  

De inwoners hebben niet veel te zeggen over hun land. Als de regering bijvoorbeeld wil dat er in een 

natuurgebied een nieuwe stad wordt gebouwd, dan gebeurt dat ook. Zelfs als een groot deel van de 

Chinezen daar tegen is.  

Ook bij het kiezen van een nieuwe regering hebben de meeste Chinezen helemaal niks te zeggen. 

Als er een regering gekozen wordt, komen er ruim 2300 mensen van de Communistische Partij bij 

elkaar in Peking. Zij worden de afgevaardigden genoemd.  

Ze bepalen samen wie er in het Centraal Comité komt, dat is een kleinere club van 300 mensen. Dat 

Centraal Comité kiest uiteindelijk 7 mensen die China zullen gaan regeren, waaronder dus de 

president. 

Chinezen gaan dus niet - zoals in ons land - naar de stembus, ze moeten maar afwachten wie de 

leiders van hun land worden. 


